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Alfons Van haecht overhandigde me enkele jaren geleden een handgeschreven bundel van 26 

pagina’s met als titel Belevenissen gedurende de oorlog 1914-1918. Dit verhaal heeft plots aan 

actualiteit gewonnen. De oorlog in Oekraïne en de vlucht van duizenden inwoners van dit land 

voor de oorlog, is zeer vergelijkbaar met de vlucht van duizenden mensen uit de regio Leuven-

Mechelen in de periode 1914-1915. De auteur, Aline Wellens, van dit verhaal beleefde die jaren 

als tiener en was de nicht van Alfons. De families Van haecht en Wellens hebben gemeenschap-

pelijke voorouders, die woonden in de streek tussen Mechelen en Leuven. Om het verhaal van 

Aline goed te kunnen volgen is het noodzakelijk de samenstelling van enkele gezinnen, die in 

dit verhaal meespelen, toe te lichten1 (de namen van de personen, die voorkomen in het verhaal, 

hebben we in het vetjes aangegeven). 

 
 
Gezin 1 

Vooreerst hebben we het gezin van Lodewijk WELLENS en Marie Josepha PEETERS 

 

Lodewijk (Louis, Ludovicus) (° Hever 27/6/ 1833 - † Mechelen 27/7/1904) huwde te Muizen 

op 26 maart 1857 Marie Josepha Peeters (° Muizen 4/12/ 1831 - † Mechelen 10/7/1916). Lode-

wijk was dienstbode en Maria landbouwster. Ze woonden achtereenvolgens op Geerdegem Half 

Galg, de steenweg op Tervuren en Geerdegemveld. Samen hadden ze zes kinderen. 

1. Marie Josephe geboren te Muizen op 22 februari 1857. Ze werd erkend bij het huwelijk. 

Ze overleed te Mechelen op 9 december 1867. 

2. Marie Therese geboren te Mechelen op 10 juli 1858. Ze huwde te Mechelen op 21 april 

1880 Pieter Frans Van haecht geboren te Mechelen op 1 mei 1848. Pieter is overleden 

te Mechelen op 16 mei 1927. Marie is overleden te Mechelen op 13 augustus 1948. Dit 

echtpaar zijn de grootouders van Alfons Van haecht, die in het bezit was van Alines 

pennenvruchten.  

3. Marie Philomene geboren te Mechelen op 6 januari 1861. Ze huwde te Mechelen op 26 

mei 1889 Jean Charles Marivoet geboren te Leest op 26 mei 1861. Hij was hulpsmid. 

4. Pierre Jean geboren te Mechelen op 27 maart 1862 en er overleden op 1 februari 1877. 

5. Edouard geboren te Mechelen op 10 juli 1864. Edouard is de vader van Aline. Zijn 

gezin wordt hierna weergegeven. 

6. Jacques geboren te Mechelen op 18 november 1867. Hij huwde te Mechelen op 29 ok-

tober 1892 Maria Catharina Provinciael. 

 
Gezin 2 

Het gezin, waarover het verhaal hoofdzakelijk handelt bestaat uit vader Edouard WELLENS 

en moeder Sophie BOULLART. Ze woonden voor de oorlog in de Wilgenstraat te Mechelen. 

 
1 Voor de samenstelling van deze gezinnen en de betrokken data hebben we de BS en PR van 

de diverse gemeenten geconsulteerd en hebben we beroep gedaan van ons persoonlijk familie-

archief 



 
Edouard (° Mechelen 10/7/1864 - † Mechelen 11/11/1954) huwde te Mechelen op 25 maart 

1889 Sophie Boullart (° Muizen 5/3/1869 - † Mechelen 5/2/1969). Ze was de dochter van 

Brixius Boullart en Maria Josepha Van der Auwera. Samen hadden ze tien kinderen. 

1. Marie Therese geboren te Muizen op 22 augustus 1889 en er overleden op 17 maart 

1974. 

2. Alfons Leonard Brictus geboren te Mechelen op 20 november 1890. 

3. Jacob Leonard geboren te Mechelen op 17 februari 1892 en er overleden op 31 mei 

1899. 

4. Brictius Jozef (Jef) geboren te Mechelen op 8 april 1893, soldaat bij het tweede lansiers 

te paard. 

5. Karel Frans (Frans) geboren te Mechelen op 4 juli 1894. Hij was stoker van de IJzer-

weg. 

6. Karel Albert geboren te Mechelen op 15 januari 1898 en er overleden op 17 juni 1899. 

7. Alina Paulina geboren te Mechelen op 25 juni 1900 en er overleden te Mechelen in 

1984. 

8. Andreas Leonard (André) geboren te Mechelen op 31 juli 1907. 

9. Maria Julia Josephina geboren te Mechelen op 21 maart 1913 en er overleden op 2 au-

gustus 1913. 

10. Albert geboren te Uden (Nederland) op 30 oktober 1916. Hij was trappist in Westmalle 

als broeder Eduard en abt van de abdij van 1956 tot 1967. Hij is overleden te Westmalle 

op 17 mei 2013. 

 

 

 

 

 
 

Gedachtenisprentje van de priesterwijding van Albert Wellens door Kardinaal Van Roey op 2 

mei 1943 (eigen archief) 

 



Gezin 3 

De familie van Alines moeder speelt ook een rol in het verder verhaal met als ouders Petrus 

Franciscus Van der Auwera (° Muizen 28/10/1809) en Anna Elisabeth Verschueren (° Muizen 

20/10/1810), die huwden te Muizen op 5 april 1837 met hun vijf kinderen. 

 

 

1. X geboren te Muizen op 29 mei 1839 en kort nadien overleden 

2. Maria Josepha geboren te Muizen op 18 mei 1840, en gehuwd te Muizen op 26 mei 

1863 met Brixius Boullart, die geboren is te Arendonk op 19 januari 1839. 

3. Maria Theresia (Trees) geboren te Muizen op 7 december 1843, en gehuwd te Hof-

stade op 16 mei 1904 met Andreas (André) Goossens, die geboren is te Rotselaar op 3 

november 1859. Andreas was hoofdonderwijzer te Hofstade. 

4. Anna Catherina geboren te Muizen op 5 augustus 1848 en er overleden op 2 juli 1866. 

5. Maria Paulina (Pauline) geboren te Muizen op 26 oktober 1853, en huwde te Hofstade 

op 27 januari 1875 Carolus De Ron (Tjel), die geboren is te Elewijt op 25 juli 1851. 

 

 

 

Gezin 4 

Ook de samenstelling van het gezin van Alines grootvader Petrus kan zeker licht brengen op 

bepaalde details van het volgende verhaal. Dit gezin bestaat uit vader Joannes Van der Auwera 

en moeder Angelina Van Noten en hun vier kinderen 

 

 

1. Joannes Franciscus (1806-1884) gehuwd met Joanna Lambrechts 

2. Petrus Franciscus (1809- ) gehuwd met Anna Elisabeth Verschueren 

3. Theresia (1812-1844) gehuwd met Franciscus Felix De Laet 

4. Josephus Franciscus (1814- ) 

 

 

 

Gezin 5 

Het gezin van Pieter Frans VAN HAECHT en Maria Theresia WELLENS komt ook ter sprake 

omdat het ook een tijdje in Nederland verbleef 

 

Pieter Frans (° Mechelen 1/5/ 1848 - † Mechelen 16 /4/1927) huwde te Mechelen op 21 april 

1880 Marie Theresia Wellens (° Mechelen 10/7/ 1858, † Mechelen 13/8/ 1948), dochter van 

Louis en Marie Josepha Peeters. Hij wordt vermeld als ouvrier forgeron en zij als cultivatrice. 

Pieter werkte lange tijd als smid in ’t Arsenaal. Het paar woonde achtereenvolgens in Geerde-

gem Halfgalg, Kleine Dries en Pareipoelstraat. Ze hadden twaalf kinderen. Alle kinderen dra-

gen de naam Van haecht behalve 2 en 3 die als Vanhaecht door het leven gaan. 

 

1. Marie Sidonie geboren te Mechelen op 25 augustus 1880 Ze is geprofest als Zuster 

Magdalena in het Sint-Elisabeth Gasthuis te Lier op 10 oktober 1905. Ze is overleden 

te Lier op 12 januari 1951 in het Gasthuis. 

2. Lodewijk Hendrik geboren te Mechelen op 6 oktober 1881 en er overleden op 25 april. 

3. Maria Elisabeth (Liza) geboren te Mechelen op 23 oktober 1882. Ze is ongehuwd 

overleden te Mechelen op 23 augustus 1961. 



4. Hendrik Jozef geboren te Mechelen op 31 augustus 1884. Hij huwde Maria Josephina 

Ceulemans uit Bonheiden, geboren ca 1889. Hij was schrijnwerker en woonde Geerde-

gemsveld. Op 25 juli 1916 engageerde hij zich als vrijwilliger bij de brigades de chemin 

de fer de campagne (ploegen der IJzerwegen bij het Veldleger). Hij trad werkelijk in 

dienst op 1 oktober 1916 te Marck (in het departement Pas de Calais in Frankrijk) 2de 

brigade T.M.; hij werkte daar ook als schrijnwerker. Later werd hij overgeplaatst naar 

Oissel in het departement Seine-Maritieme. Nadien vervulde hij nog opdrachten in 

Adinkerke en Calais om te eindigen in Muizen bij Mechelen in 1919. Hendrik Jozef 

overleed te Leuven op 15 december 1928. Maria Josephina huwde een tweede maal met 

Karel Gulders. 

5. Jacob Alfons geboren te Mechelen op 16 december 1885. Hij was meubelmaker. Het 

koppel had minstens twee zonen. 

6. Eduard Jozef geboren te Mechelen op 11 december 1887 Hij huwde te Mechelen op 5 

augustus 1918 Lowies Hendrika De Bondt, geboren te Mechelen op 26 maart 1891 als 

dochter van Gabriël en Maria Catharina Janssens. Ze hadden geen kinderen. Eduard 

overleed te Mechelen op 31 december 1957. Lowies overleed te Mechelen op 1 oktober 

1947. 

7. Maria Lowies geboren te Mechelen op 26 maart 1889. Ze overleed te Mechelen op 19 

april 1890. 

8. Rosalia Maria geboren te Mechelen op 15 juli 1890. Ze overleed te Mechelen op 8 mei 

1891. 

9. Jan Karel geboren te Mechelen op 2 maart 1892. Hij overleed te Mechelen op 10 maart 

1892. 

10. Frans Hendrik geboren te Mechelen op 12 maart 1893. Hij huwde te Elewijt op 23 ja-

narin1917 Maria Seraphina Le Brun , geboren te Elewijt op 25 januari 1888. Ze hadden 

zes kinderen, waarvan de jongste Alfons was, die ons het besproken document overhan-

digde. 

11. Josephina Lowies (Louise), geboren te Mechelen op 23 januari 1896. Ze huwde te 

Mechelen op 29 mei 1922 Jan-Frans De Bondt, geboren te Mechelen op 8 juli 1898 en 

overleden te Lier op 17 februari 1988. Josephina overleed te Mechelen op 22 januari 

1981. 

12. Maria Josephina (Maria) geboren te Mechelen op 30 januari 1898 Ze overleed te Me-

chelen op 3 maart 1978 ongehuwd. 

 

 



 
 

Het gezin Van haecht-Wellens (gezin 5) rond 1925 met op de bovenste rij van links naar rechts: 

Maria Josephine (echtgenote Hendrik Jozef), Edward Jozef, Marie Sidonie, Frans Hendrik, 

Josephina Lowies, Jacob Alfons, zittend van links naar rechts: Hendrik Jozef, Theresia Wellens, 

Pieter Frans, Maria Elisabeth (eigen archief) 

 

 

Het verhaal beleefd door de dertienjarige Aline (gezin 2) start in mei 1914.  

 

We geven de integrale tekst, zoals geleverd door Aline zonder aanpassingen en in voetnoten 

geven we duiding waar nodig. 

 

 

We schrijven 1914. 

Onze Jef deed zijn legerdienst. Hij was ingelijfd bij het 2de lansiers te paard en gekazerneerd 

te Brugge.2 

Dat gaf ons de gelegenheid naar de Heilig-Bloedprocessie te gaan kijken die uitging op de eerste 

maandag van mei. Dat is altijd Brugges grootste dag geweest waar iedereen op een of andere 

dag aan meedeed. 

Het gebeurde meermaals dat onze Jef met het weekend naar huis kwam. Ik zag hem graag 

komen. Hij was dan altijd zo fier en piekfijn in orde. Met de grote feestdagen kwam hij in grand 

tenue, gele koorden op zijn donkerblauwe vest, gele gallons op zijn in de plooien gestreken 

 
2 In 1914 was in Brugge het 3de lansiers gekazerneerd. Het 2de lansiers verbleef te Brussel. De 

verslaggeefster was blijkbaar niet correct geïnformeerd 



broek, een mooie verenmuts waarvan de veren waggelden bij iedere stap, glimmende schoenen 

en getten. Iedereen bekeek hem dan, ’t was bijna of hij een hoger officier was, en toch was hij 

maar simpele soldaat. Van de legerkostuums uit die tijd waren deze van de lansiers en de gre-

nadiers het mooist. Echter niet meer voor lang.3 

 

Juli 1914 

Er schijnt wat op til te zijn. Onze nationale en internationale toestand is gespannen. Wij, een-

voudige mensen weten of begrepen daar niet veel van. Radio bestaat nog niet, althans nog niet 

voor de kleine man. Dagbladen verdoezelen de waarheid. Toch sijpelt er wat door. De Duitse 

keizer Willem II wil een vrije doorgang door ons land om Frankrijk aan te vallen. Neen, zegt 

koning Albert, indien ge het waagt België binnen te dringen zullen onze troepen zich hardnek-

kig verdedigen. De bevolking maakt zich ongerust doch wordt gepaaid. Duitsland zal het im-

mers niet wagen ons landeke te overrompelen, en … moesten ze het toch proberen dan zouden 

ze duchtige klappen te verduren krijgen. 

Intussen vergroot de spanning. Reservisten werden opgeroepen om hun eenheid te vervoegen. 

Ze zullen onze grenzen bewaken. Onze Jef zei, moeder, we gaan ook naar de grens voor een 

week of zes, maar dit is niets hoor, ’t is een goeie afwisseling in de eentonigheid van het kazer-

neleven… maar het was zijn laatste verlof voor de ontgoocheling. Enkele dagen later werden 

alle verloven ingetrokken. 

 

4 augustus 1914 

’s Morgens overvalt ons een angstig bericht. ’t Is oorlog. De Duitsers zijn België binnengeval-

len. Het leger biedt weerstand aan de vijand. Deze laatste zin was maar een zeer zwakke be-

richtgeving. De waarheid was dat het Duitse leger met man en macht de grens had overschreden, 

dat hun troepen snel oprukten, terwijl onze jongens, overvallen zoals ze waren, zich spoedig 

moesten terugtrekken. 

De forten van Luik, waarop onze legerleiding gebouwd had, vielen spoedig in handen van de 

vijand en het Belgisch leger was hals over kop uiteengeslagen. Sommige soldaten vonden zelfs 

hun eenheid niet meer terug. 

Toch gelukten de generaals erin, na een paar weken, om troepen opnieuw min of meer te ver-

zamelen rond Halen tussen Hasselt en Diest. Daar had een zwaar gevecht plaats van man tegen 

man met de bajonetten. Hardnekkig was de strijd, het werd een ware slachting. Dit gevecht zou 

de geschiedenis ingaan als de slag van Halen.4 Velen van onze jongens sneuvelden, vele ande-

ren werden krijgsgevangenen. Dat het er beroerd aan toe gegaan was, daar wist onze Jef later 

over te vertellen. 

 
3 Hier insinueert Aline op het feit dat de pronkerige parade-uniformen tijdens de oorlogsdagen 

werden vervangen door kaki exemplaren 
4 Voor een gedetailleerde beschrijving van die slag, beter bekend als de Slag der Zilveren Hel-

men zie Wikipedia Slag der Zilveren Helmen  



Bij ons hadden we daar wel iets van vernomen. De dagbladen schreven over een bloedige strijd 

met veel verliezen voor de vijand en weinig verliezen voor ons.5 Allerlei geruchten deden de 

ronde van voor- en tegenspoed, van vooruitgang en achteruitgang, doch geen enkel nieuws was 

betrouwbaar. De opmars van de Duitsers was intenser voortgezet alhoewel minder vlug dan de 

eerste dagen. 

 

Op zekere dag zagen we op de Tervurensteenweg vluchtelingen voorbijtrekken van hoger op 

gelegen dorpen, sommigen te voet, zwaar beladen met pak en zak, ze hadden al vele kilometers 

afgelegd. Anderen reden voorbij op boerenkarren, hoog opgeladen met kleren, huisraad, ma-

trassen, soms ook met dieren. Ze vertelden van gruweldaden die de Duitsers zouden begaan 

hebben, het waren meestal geen zelfbeleefde verschrikkingen maar feiten van horen zeggen. 

Niettemin joegen deze verhalen de schrik op ’t lijf van de toehoorders. Nochtans koesterde 

iedereen het verlangen tot hier zullen ze toch zeker niet geraken. 

 

In ’t begin waren het nog enkele vluchtelingen die voorbijtrokken, maar weldra was het een 

hele stroom. Waar trekken die mensen allemaal naar toe? Misschien naar de stad? Of verder 

nog? Ze weten het zelf niet, als ze maar ver weg geraken van het oorlogsgeweld. 

 

Angst voor wat misschien ook nog boven het hoofd hangt doet de mensen steeds naar nieuws 

uitzien. Er werd weinig gewerkt in die dagen. We leefden tussen hoop en vrees. 

 

Wijkende soldaten trekken nu ook voorbij. Ze worden ondervraagd naar die of die man, naar 

die of die zoon. Soms geven ze een ontwijkend of onbeduidend antwoord, meestal kunnen ze 

dat echter niet, hoe zou dat ten anderen mogelijk zijn als het niet om dezelfde eenheid gaat? De 

soldaten waren nu in kaki gekleed (grondkleur). 

 

Op een van die dagen vernamen we dat de voorhoede van de vijand in Zemst was opgedaagd. 

Die meenden overal spionnen te zien, of werd er ergens een schot gelost? In ieder geval werden 

er meerdere onschuldige burgers doodgeschoten en huizen in brand gestoken. Daarna trok de 

voorhoede zich terug. 

 

Nu komt Hofstade aan de beurt. In de voormiddag dagen enkele Ulanen6 op, verkenners, voor-

zichtig loerend van links naar rechts omwille van mogelijke tegenstand of overval sluipen ze 

 
5Tijdens de slag sneuvelden 160 Belgen; de Duitse en Belgische cavalerietroepen verloren meer 

dan 400 paarden. Aan de andere kant sneuvelden 140 Duitsers, 600 raakten gewond en meer 

dan 200 werden gevangengenomen  
6 Duitse ruiterpatrouilles tijdens de Eerste Wereldoorlog werden door Belgische burgers Ulanen 

genoemd alhoewel het evengoed Dragonders als Huzaren of Kurassiers konden zijn. De voor 

Ulanen eertijds karakteristieke stalen lans was in het eerste decennium van de 20ste eeuw bij 

alle cavalerie-onderdelen als wapen ingevoerd. Hierdoor werden alle Duitse cavaleristen door 



door het dorp. Een paar van die schrik aan jagende vijanden bevinden zich plots voor het huis 

van nonkel Sjel en tante Pauline. Pauline Van der Auwera was de tante van moeder7, dus mijn 

groottante. Ze was mijn meter. Die Ulanen schieten zomaar hun huis in brand zonder tante en 

nonkel toe te laten het eerst te verlaten. Vol angst sluipen ze naar de kelder. Na een poos wagen 

ze het voorzichtig door het vensterke te gluren en bemerken dat de vijanden zich verwijderd 

hebben. Dan riskeren ze het om zich met veel moeite door het nauw keldergat te wringen. Zwart 

berookt zoals ze zijn verbergen ze zich tussen hoogstammige princessen voor hun woning ter-

wijl het huis volledig uitbrandde zonder iets te kunnen redden. De ganse dag bleven tante en 

nonkel tussen de princessen liggen. De Ulanen hadden zich inmiddels teruggetrokken tot buiten 

het dorp naar Elewijt toe. Tegen de avond waagden ze het hun schuilplaats te verlaten en klop-

ten aan bij nonkel André en tante Trees, zuster van moeder, die op de Tervurensteenweg enkele 

huizen meer naar Mechelen toe woonden. Daar was niet gebeurd. 

 

Hoe kwam het dat die Ulanen nu juist het huis van tante Pauline en nonkel Sjel hadden uitge-

kozen om in brand te schieten, wie zal het zeggen? Het waren nochtans oude lieden! Was het 

misschien omdat ze vanuit die kleine hoeve een uitkijkpost vreesden? Toen was er nog vrij 

uitzicht vanuit de hoeve naar het dorp toe omdat er een stuk landbouwgrond tussen lag en de 

voorgevel naar het dorp gericht was, en de zijgevel naar de Tervurensteenweg toe. Er waren 

nochtans geen militairen meer noch in het dorp, noch in de omgeving. Waarom dan die brand-

stichting?8 

 

Bij tante Trees konden tante Pauline en nonkel Sjel zich wat opfrissen en een stukje eten voor 

zover er van eten kon gesproken worden, ze waren nog te zeer onder de indruk van het gebeurde. 

Daarna zijn ze gezamenlijk naar de Wilgenstraat9 gekomen. Nog vol angst en schrik vertelden 

ze wat hun overkomen was. 

 

 

hun tegenstanders al snel allemaal Ulanen genoemd. Hun plotselinge verschijnen en verdwijnen, 

hun snelle optreden en hun geheimzinnige tactiek veroorzaakten veel angst  
7 Moeder is Marie Josepha Van der Auwera (° Muizen 18/05/1840), dochter van Petrus Fran-

ciscus en Anna Elisabeth Verschueren (Gezin 3). Ze had een zus Maria Theresia (° Muizen 

7/12/1843), die op 16/05/1904 huwde te Hofstade met Andreas Goossens (°Rotselaar 

30/11/1859). Andreas was hoofdonderwijzer te Hofstade. Dit koppel zijn de nonkel André en 

tante Trees van de Tervurensteenweg. Volgens Aline is Pauline de tante van haar moeder, wat 

zou betekenen dat ze een zuster is van haar vader Petrus Franciscus (Gezin 4). Uit onze opzoe-

kingen blijkt dat dit niet het geval is. In 1914 zijn al de leden van dit gezin om en bij de 100 

jaar en kunnen niet de betrokken persoon zijn. Moeder Maria Josepha heeft wel een jongere zus 

Maria Paulina die de rol van de meter van Aline kan hebben vervuld. Ze is gehuwd met een 

Carolus, die mogelijks in de volksmond Sjel (verbastering van Sjarel) werd genoemd. Zij lijkt 

perfect te passen in het verhaal en is dus de tante van Aline 
8 De Duitse represailles in Zemst waren represailles van Ulanen tegen de burgerbevolking van 

Zemst op 25 augustus 1914. Ze zijn minder bekend dan gelijkaardige oorlogsmisdaden begaan 

tijdens dezelfde campagne in steden als Dinant en Leuven, omdat het aantal slachtoffers daar 

veel hoger lag 
9 Dit was bij de familie Boullart (Gezin 2) en hun gezamenlijke zus 



Wijzelf waren al lang ongerust over onze Frans. Deze deed dienst als stoker aan de ijzeren weg. 

Hij was reeds dagen geleden, zogezegd voor twee dagen uit Antwerpen-Zuid met een goede-

rentrein vertrokken maar was niet teruggekeerd. Pas veel later zouden we zijn wedervaren ver-

nemen. 

 

 

Bidprentje van Edouard (Eduard) Wellens, pater familias van Aline, Jef, André, Marie en Al-

bert (eigen archief) 

 

 

Onder de indruk van wat we vernomen hadden wilden vader en moeder diezelfde avond nog 

vluchten. Samen met tantes en nonkels gingen we tot op de Kardinaal Mercierplaats en belden 

aan bij de juffrouwen Van Meerbeeck waar ons Marie in dienst was. We brachten er de nacht 

door in de ruime kelders van dit huis terwijl de stad gebombardeerd werd. Dat was geen bom-

bardement met vliegtuigen zoals het later in de tweede wereldoorlog zou gebeuren, maar met 

een paar kanonnen die opgesteld stonden in Zemst. Toch verwekten de bommen waar ze vielen 

vernieling en dood, dat was vooral op en rond de Tichelarei. Dat vernamen en zagen we een 

tijd later. Was het doelpunt een eind van de Kardinaal Mercierplaats verwijderd, toch dreunde 

de ganse stad op haar grondvesten en we meenden dat ons laatste uur geslagen had. De nacht 

hebben we doorgebracht in veel gebed, het was wonderbaar hoe rustig het werd in ons gemoed. 



’s Anderdaags had de beschieting opgehouden en we besloten verder te trekken. Ons Marie 

ging niet met ons mee, ze zou met de juffrouwen vluchten. In het station was het een leven van 

jewelste. Iedereen wou weg, liefst zo ver mogelijk. De treinen waren barstensvol. We wilden 

naar Gent, dat was al meer dan ver genoeg naar onze zin. Nonkel Sjel en Tante Pauline wilden 

naar Engeland uitwijken, daar was voorlopig nog gelegenheid voor. Later vernamen we dat ze 

er inderdaad in gelukt waren. Tante Pauline is er gestorven. 

 

In Gent werden de vluchtelingen die ertoe kwamen naar de grote feesthal van de Floraliën ge-

leid om onderdak te geven. We hebben daar te midden van een grote menigte enkele dagen op 

strooi geslapen. Toen we vernamen dat Mechelen nog niet ingenomen was door de Duitsers, 

wilden vader en moeder, tante Trees en nonkel André naar huis; ik weet niet meer of we het 

nog met de trein konden doen. De vijand bevond zich dan nog boven Hofstade en Zemst; wilden 

ze zich daar ook hergroeperen? 

 

Tijdens onze afwezigheid had een compagnie van het 2de lansiers waar onze Jef toe behoorde 

zich genesteld in en rond de Wilgenstraat. De genietroepen hadden loopgrachten gegraven vlak 

voor ons huis waar toen nog land was. ’s Avonds ging onze Jef een kijkje nemen en zag dat de 

voordeur opengebroken was en dat enkele binnendeuren afgebroken waren door de mannen van 

de genie om hun loopgrachten te stutten. Officieren zaten rond de tafel van de voorplaats een 

stafkaart te bestuderen. Ze vroegen wat hij daar kwam doen. Mijn luitenant, dit is het huis van 

mijn ouders, Oh! is dit het huis van uw ouders, dan zullen we het verlaten en ergens anders 

gaan! 

 

Toen we thuiskwamen waren er geen Belgische soldaten meer in de omgeving. Er was veel 

gestolen. Sommige voorwerpen vonden we elders terug. Men zei dat de soldaten meerdere din-

gen van het ene huis naar het andere hadden overgebracht in leegstaande huizen. 

 

Van onze Frans was er nog altijd geen nieuws. 

 

De deuren lieten we zo goed mogelijk herstellen om onze thuis meer bewoonbaar te maken. 

Maar het duurde niet lang of er kwam een tweede bombardement over de stad. Moeder wilde 

opnieuw gaan vluchten maar vader wou niet meer mee. Hij zou ons huis bewaken en grootvader 

en grootmoeder Boullart beschermen (peter en peet).10 

 

Moeder, onze André en ik konden nog met de trein tot Antwerpen geraken. In het stadstheater 

hebben we twee nachten op een klapstoel geslapen, of liever niet geslapen, maar we hadden 

weer een dak boven ons hoofd en dat was voorlopig genoeg. Vandaar geraakten we in Essen, 

waar we met vele andere vluchtelingen, meest uit het Antwerpse, enkele dagen verbleven in de 

 
10 Peter en Peet zijn de grootouders van Aline, de ouders van haar moeder, Brixius Boullart en 

Maria Josepha Van der Auwera 



Quarantaine.11 Van Essen is mij het volgende bijgebleven. Ik had honger, of liever we hadden 

honger. De winkels waren uitverkocht. Voor een vitrine lagen nog een paar stukken chocolade. 

Moeder kocht die alhoewel het papiertje ervan vrij verbleekt was, maar helaas, die stukken 

waren bedorven en hadden te lang in de zon gelegen. Er was tekort aan brood alhoewel de 

bakkers op volle toeren werkten. Op een zeker moment geraakte ik aan het nodige, heet, kers-

vers van de oven. Toen ik langs de straat liep met mijn brood onder de arm werd ik gekiekt 

door een vreemde journalist. Misschien ben ik toen ergens in Amerika in een dagblad versche-

nen, of wie weet in de cinema! 

 

Weer verliepen er enige dagen tot een Nederlandse trein ons over Rozendaal naar Rotterdam 

bracht. In een feestzaal werden we gastvrij ontvangen met eten in overvloed. (tot hiertoe hadden 

we gekocht wat we konden krijgen, maar ik denk wel dat we koffie kregen in Gent en Essen). 

In Rotterdam waren matrassen klaargemaakt met strooi gevuld; ze lagen op de grond; het 

scheen ons een weelde toe. In die zaal was er ook een afdeling, opgericht van het Rode Kruis, 

met het doel opsporingen te verrichten voor vermiste familieleden. We gaven vader op voor ’t 

geval dat hij na ons vertrek toch zou gevlucht zijn, ons Marie waarvan we nog niets afwisten 

en onze Frans, want was er van hem geworden? Ook werd er daar geïnformeerd naar dood of 

leven van onze soldaten. 

 

De eerste avond dat we in deze zalen waren kwam een heer op ons toe. Hij was door zijn familie 

gezonden om te trachten een Belgisch meisje te zoeken dat ze tijdelijk in hun familiekring wil-

den opnemen meteen als gezelschap van zijn dochtertje. Graag, zeer graag had hij mij meege-

nomen. Bij moeder had die brave mijnheer het pleit min of meer gewonnen; ik zou immers 

goed behandeld worden en hoegenaamd niets te kort komen. Doch ikzelf was niet over te halen. 

Ik zei, mijnheer, we zijn al zozeer uiteengeslagen en nu nog moeder en mijn broertje alleen 

laten dat verlang ik niet te doen. (onze André was toen 7 jaar). Ten andere zei ik, ik zou mij niet 

gelukkig voelen als ik het zo goed heb, en als moeder op de grond kan slapen op een matras, 

dan kan ik dat ook. Toch bleef die mijnheer aandringen. Indien ik wilde meegaan al was het 

maar voor één nacht, dan zou hij mij de volgende morgen weer terugbrengen. Thuis hadden 

zijn vrouw en dochtertje gezegd niet terug te komen zonder Belgisch meisje. Ik had tenslotte 

wel spijt dat ik die lieve mijnheer moest teleurstellen, maar die avond werd ik ook onpasselijk 

omdat men ons te veel eten had toegestoken. Tenslotte ging die mijnheer dan toch weg. 

 

Een paar dagen later werden we alle drie opgenomen in een Nederlandse familie met name Slee. 

Het was een winkel van kaas, boter en eieren.12 De mensen hadden een dochtertje van 7 jaar, 

een abnormaal kind met groot waterhoofd en korte dunne beentjes en armpjes. Het kind kon 

bijgevolg niet gaan of staan en niet spreken; het kon wel verstaan wat er gezegd werd in een-

voudige taal, maar zelf kon het slechts enkele klanken uiten. De moeder begreep wel wat het 

kind met zijn klanken beduidde, maar voor ons was het Chinees. In ’t begin was het voor ons 

wel akelig om aan te zien, maar geraakten toch gauw gewend aan Marietje en zij aan ons. 

 
11 De quarantainestallen werden opgericht vanaf 1896 en uitgebreid in 1909 om het uit Neder-

land ingevoerde vee te controleren op besmettelijke ziekten. 
12 Op de website van geneaknowhow vonden we dat in het jaar 1915 de firma Slee B. Hzn., 

P.J., Boter- en kaash., 's-Gravendijkwal 126a gevestigd was te Rotterdam 



Dagelijks gingen we naar de dienst van het Rode Kruis vragen of er nog nieuws was, maar het 

antwoord was telkens neen. Moeder redeneerde, misschien is vader toch kunnen thuisblijven. 

Maar we konden nog niet naar België schrijven omdat de postdienst nog niet hersteld was. Wel 

gaven de Duitsers gelegenheid aan de vluchtelingen om terug te keren. Velen gingen dan ook 

naar de heimat terug. Moeder wilde nu ook weer terug. 

 

Intussen hadden we naar onze Jef geschreven. Met het legeradres kwamen de brieven voor de 

militairen altijd terecht waar ze ook gelegerd waren. We hadden nog geen antwoord gekregen, 

dat ging nog niet gemakkelijk naar Nederland toe. We schreven hem dat we naar huis terug-

keerden. De dienst van het Rode Kruis werd van onze beslissing op de hoogte gebracht. 

 

Met de trein geraakten we tot Berchem, maar vandaar was de spoorlijn nog niet hersteld en 

moesten we te voet naar Mechelen. Af en toe hadden we de kans om een eindje mee te rijden 

met de kar. Thuis gekomen was vader er niet en van onze Frans wist niemand iets te zeggen. 

 

Peter vertelde dat vader bij hen was als de Duitsers binnenvielen daags na het 2de bombarde-

ment. Ze beukten op alle deuren om te zien of er nog bewoners waren. Peter en meter mochten 

blijven (oude lieden). Vader moest met hen mee, alsook nog enkele andere burgers. Ze werden 

op een kamer gezet vlak voor de huizen van het syndicaat en bewaakt. Op zeker ogenblik ge-

beurde er een dodelijk ongeval daar vlakbij. Het regende, een Duitser trok een bache over een 

camion en hing er zijwaarts aan om het te bevestigen. Een andere camion reed daar te dicht 

voorbij en sleurde die soldaat mee die op slag gedood werd. De bewaker ging kijken. Daarvan 

maakte mijn vader gebruik om langs de achterkant van dit huis weg te vluchten (die huizen 

hebben allemaal een uitweg langs achter en vader wist dat). Vader liep door de werfheide en 

belandde opnieuw bij peter. Hij vertelde vlug wat er gebeurd was maar dierf nu niet meer bij 

hen blijven. Hij ging over huis om wat kleren te halen en vertrok langs binnenwegen. Het ge-

lukte hem de vijand te ontwijken en kwam in Oost-Vlaanderen terecht dat nog vrij was. Met 

een stroom van vluchtelingen geraakte hij in Frankrijk, eerst in Parijs, later in Neris-les-Bains 

bij een boerenfamilie. Achteraf ging hij werken in een fabriek in Montluçon. Maar zoveel wist 

Peter nog niet te vertellen.  

 

Het leven in België was wel wat eenzaam onder ons gedrieën. Het eten was schaars voor de 

bevolking, gelukkig hadden we nog patatten en groenten. Het meel was door de Duitsers opge-

eist; we kregen brood van Spaanse tarwe te eten. Het zag geel zonder eieren, het was droog en 

langs de zware kant, toch was het goed eetbaar. Zieken, kleine kinderen en zwangere vrouwen 

kregen wit brood met een doktersbewijs.  

 

Op zekere dag, ik meen mij te herinneren dat het de eerste vrijdag van december was, had ik 

bijzonder vurig gebeden onder de H. Mis. Toen ik thuiskwam was er juist een kaart toegekomen 

uit Nederland (de post was nu met dit land hersteld). Die kaart was ons toegezonden door het 

Rode Kruis. De adressen van vader in Frankrijk, van ons Marie in Engeland en van onze Frans 

in Nederland waren erop vermeld. Hoe kwam dat nu zo plots van alle drie? Wel, vader en onze 

Marie hadden op hun beurt naar onze Jef geschreven, die hun adressen overmaakte aan het 



Rode Kruis. Onze Frans was tenslotte terecht gekomen in Rotterdam en wel in dezelfde zaal 

waar wij verbleven hadden. Hij las op een muurkrant van het Rode Kruis dat we hem zochten, 

alsook onze vader en ons Marie. Hij vernam dan ook dat wij naar huis waren teruggekeerd. Hij, 

als jonge man mocht echter niet naar België terug. Wat hem overkomen was sinds zijn laatste 

dienst als stoker konden we toen nog niet gissen.  

 

Ondanks onze vreugde, nu we wisten dat allen behouden waren, vroegen we ons toch af wat 

we nu moesten doen. Zo maar alleen de ganse duur van de oorlog in België blijven zonder in 

contact te kunnen komen met de anderen? Dat zou een lange scheiding kunnen worden. Op-

nieuw naar Holland gaan was riskant. De Duitsers lieten de vluchtelingen nog wel toe naar 

België terug te keren, maar niet in tegenovergestelde richting. Toch hoorden we vertellen van 

mensen die over de grens geraakt waren met behulp van grensbewoners, natuurlijk mits ver-

goeding. Zouden we dat ook niet riskeren? Wel ja, we zullen ons vertrouwen stellen op God en 

O.L.Vrouw. 

 

Een jonge buurvrouw Florreke De Paep waarvan de man aan ’t front was, wilde ook meegaan 

met haar kind van enkele maanden in de hoop over de grens met haar man te kunnen corres-

ponderen. We spraken af dat we zouden gaan op 2de kerstdag. Weer kleren ingepakt en daar 

gingen we. We moesten te voet tot Hingene. Dat was een zeer lastige karwei. Florreke was te 

moe geworden om haar kind nog verder te kunnen dragen. Moeder nam het over, maar het kind 

huilde, schreeuwde en werkte geweldig tegen. Wat heeft moeder toen haar hemel verdiend! 

Alhoewel we geladen waren met pakken zegden de Duitsers ons niets; ze waren er blijkbaar 

aan gewoon geraakt mensen te zien sjouwen. In Hingene toegekomen zochten en vonden we 

een veerman die ons wel over de Schelde wilde brengen tot Steendorp. Ik denk dat we in Hin-

gene hebben geslapen. Vanaf Steendorp moesten we weer te voet naar Temse langs de Schel-

dedijk die niet gemakkelijk te begaan was? Zeker niet met pakken en het kind. In Temse konden 

we de trein nemen naar Sint-Niklaas en verder naar De Klinge. Hier moesten we de grensbe-

woner zoeken die ons langs binnenpaden over de grens zou brengen. De man werd ons bereid-

willig aangetoond; dat gebeurde blijkbaar meer. Bij hem moesten we wachten tot het vallen van 

de avond. Hij bracht ons veilig over en wij kwamen in Hulst terecht. Nadien werd heel de 

Hollandse grens afgesloten met pinnekensdraad13, de elektriek erop. Zo las ik vandaag in een 

artikel van het ziekzorg tijdschrift Onder Ons. Dat was natuurlijk slim van de Duitsers staat 

 
13 Als eerste stap om de grens onder controle te krijgen maakten de Duitsers het grensgebied 

tussen Antwerpen en de Noordzee vrij van zichtbelemmerende elementen, met name bomen. 

Ook werden versperringen geplaatst in de vorm van prikkeldraad.  Er was veel mankracht nodig 

om de grens in de gaten te houden, manschappen die het Duitse leger beter aan het front kon 

gebruiken. Er werd daarom besloten een onder dodelijke elektrische spanning staande versper-

ring langs de gehele Belgisch-Nederlandse grens te plaatsen. De Duitse kapitein D. Schütte, 

werkzaam bij de inlichtingendienst in Brussel, achtte het mogelijk een dergelijk hek langs de 

gehele Belgisch-Nederlandse grens te plaatsen. Het hekwerk werd grotendeels geplaatst in de 

maanden april tot en met augustus 1915. De oorspronkelijke deadline van 1 juli 1915 werd niet 

gehaald, mede doordat de eerste maanden werden gebruikt voor nauwkeurige voorbereidingen. 

De Nederlandse overheid werd via een nota in juni 1915 op de hoogte gebracht van de komst 

van de versperring. In juli 1915 waren de eerste delen in werking. Die maand werd ook de 

Belgische bevolking officieel ingelicht. Pas halverwege 1916 was de Draad volledig klaar 



erbij. Daar zijn er genoeg blijven aan plakken. (avonturen van Sjarel van Bertes Stien14). Van 

Hulst konden we verder met de trein naar Terneuzen. Waarom we niet aanstonds naar Rotter-

dam gegaan zijn om onze Frans daar te vinden, dat weet ik niet, misschien kon of mocht dat 

niet. We werden integendeel op een schip gezet naar Vlissingen toe. Hier wemelde het van het 

volk. In een van de havenbarakken werden we ondergebracht om er de nacht door te brengen 

op een brits. Oef!, wat was het daar koud, onder ons en boven ons; het vroor en er was geen 

vuur. Waar Florreke gebleven is, dat weet ik niet meer; in ieder geval was ze toen niet meer bij 

ons. Misschien doorgereisd naar Engeland. 

 

’s Anderdaags bracht men ons naar een vluchtelingenbarak niet ver van het station. Om de 

families een beetje af te zonderen waren er schutsels geplaatst; ze vormden kleine open com-

partimenten. Ik meen me te herinneren dat er vier rijen waren in dezelfde barak. Wij waren in 

de binnenste rij. Het was er donker en weinig lucht. In die barak werd er gesproken van schurft 

die sommige mensen hebben opgedaan. Aan die mensen werden solferbaden gegeven en ze 

werden dan ook duchtig geschrobd. Op zekere dag had moeder jeuk, zogezegd was het ook een 

geval van schurft. Moeder moest tot tweemaal toe een solferbad ondergaan. Maar het was geen 

schurft. De jeuk kwam van een soort kleerluizen. Ons linnen werd ontsmet en wij werden over-

gebracht naar andere barakken die buiten de stad werden opgebouwd. Hier was alles veel zui-

verder en luchtiger. De barak waar we nu vertoefden had slechts één rij open compartimenten 

die op een gang uit gaven. In die gang waren tamelijk veel vensters met uitzicht op een binnen-

koer. Vlak voor ons compartiment was er zo’n venster. 

 

Terwijl we daar verbleven schreven we naar onze Frans dat hij daar mocht naar toe komen. 

Zekere dag, het was reeds laat, kwam hij terecht. We waren al te bed, maar enkele lichten 

brandden nog. Plots zag ik een gezicht voor het venster verschijnen; ik keek toe en riep: Moeder 

onze Frans is daar. De barakken waren al gesloten, onze Frans had bij zijn aankomst het eerste 

venster het beste gekozen om eens binnen te gluren, en dat was nu juist het venster voor ons 

compartiment. Natuurlijk werd vlug de deur geopend en daar hadden we bij ons de zeer lang 

gezochte en verwachte. Diezelfde avond konden we niet zo veel vertellen aan mekaar want de 

compartimenten waren aan de bovenkant niet afgesloten, we mochten andere mensen niet te 

lang storen. ’s Anderdaags werd er des te meer verteld. Was wat nu zijn geschiedenis? 

 

Met de goederentrein was hij dus vertrokken uit Antwerpen-Zuid naar Hamont. De trein heeft 

echter nooit zijn bestemming bereikt. Te Herentals werd hij in beslag genomen door de opruk-

kende vijand die verder waren dan we beseften. De zeven leden van de bemanning, de machinist, 

stoker, en vijf gardiens moesten met hen meemarcheren doch werden goed behandeld. Met een 

grote omweg kwamen ze in Aarschot terecht waar ze getuigen waren van gruweldaden door 

andere Duitsers begaan. Ze zagen dat een man aan de wieken van een windmolen was gebonden 

terwijl de molen in gang werd gesteld. De tocht duurde verscheidene dagen tot ze uiteindelijk 

 
14 Aline verwijst hier naar het boek Sjarel van Bertes’ Stien van Jef Lievens, waarvan de eerste 

druk verscheen in 1958 in Weelde Ten Berge. Het is het levensverhaal van een stroper. Het 

boek beslaat 111 pagina’s en is in 1991 in achtste druk uitgegeven door Turnhout Helbrand. 

Het is nog steeds te koop online en is ondermeer nog beschikbaar in de Conscience Erfgoedbi-

bliotheek te Antwerpen (ISBN9069910357) 

 



in de Oude God werden vrijgelaten. Hoe onze Frans en meerdere andere jonge mannen op een 

boot is terecht gekomen die naar Holland voer tot voor de haven van Rotterdam, waar ze 15 

lange weken op verbleven, zonder verzorging of verschoon en zonder aan wal te mogen gaan 

daar weet ik niets van. Na die eindeloze tijd mochten ze van boord en kwamen terecht in de-

zelfde zaal waar wij verbleven hebben. De muurkranten en het Rode Kruis brachten hem dus 

terecht. 

 

Onze Frans is dan bij ons gebleven in Vlissingen. ’t Was nog wat wind maar als ’t weer het 

toeliet gingen we wandelen op de zeedijk die daar dichtbij was. Na enige tijd werden we evenals 

vele anderen overgebracht naar het kamp in Uden15 dat inmiddels was opgebouwd om de vluch-

telingen die niet naar België terugkeerden een menswaardiger verblijf te gunnen tot het einde 

van de oorlog. 

 

Dit kamp was gelegen halfweg van de dorpen Uden en Zeeland, aan de rechterkant van de baan 

tussen de dennenbossen. Men had een deel van het bos uitgeroeid om het kamp op te bouwen 

dat een grote oppervlakte had. Het was omringd met een schutsel van dunne boomstammen, 

kris, kras door mekaar geslagen. De woonbarakken vormden om zo te zeggen een vierkant die 

het grote voorplein, het westerplein en het oosterplein afsloten. Zij ook waren verdeeld in afge-

sloten compartimenten, doch groter en dieper dan in Vlissingen. Aan de voorzijde hadden we 

deur en venster, dus helemaal alleen. 

 

Vanaf de grote ingang was er een middenweg tot aan een kleine uitweg aan de achterzijde van 

het kamp. Min of meer ten halve van die middenweg hadden we links de kerk en de pastorij, 

met Eerw. Heer Maes als pastoor (van Willebroek), Eerw. Pater Cool conventioneel (van Brus-

sel) en Eerw. Pater Hofman (een Nederlander) als onderpastoors. Achter de pastorij was er een 

kloosterke met enkele zusters van het Kindje Jezus, allen vluchtelingen zoals wij. Links van de 

 
15 Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog vertrokken een miljoen Belgen, burgers maar ook 

soldaten, halsoverkop naar Nederland. Nog eens 500.000 mensen vluchtten naar Engeland of 

Frankrijk. Toen het oorlogsgeweld zich na oktober 1914 naar Frankrijk verplaatste keerden de 

meeste vluchtelingen terug naar huis. Zo'n 135.000 Belgen bleven echter tot het einde van de 

oorlog in Nederland wonen. Zij keerden pas na 1918 naar huis terug. Voor al die mensen moest 

huisvesting, voeding en verzorging geregeld worden. De eerste opvang kwam vooral van de 

lokale besturen langs de grens en steuncomités. Die lokaal gegroeide vluchtelingenzorg vormde 

de grondslag voor de centrale organisatie die de toenmalige regering in het leven riep, De Rijks-

overheid probeerde bovendien de vluchtelingen te concentreren, eerst in tijdelijke vluchtkam-

pen en later in zogenaamde Vluchtoorden, zoals de officiële benaming voor een aantal Belgi-

sche dorpen in Nederland werd. Uden was een van de plaatsen waar zo’n definitief vluchtoord 

kwam. Half februari 1915 konden de eerste bewoners worden opgenomen. Het Vluchtoord 

Uden was eerder een nederzetting dan een kamp. De bewoners konden zich gaan voelen als 

burger van een gewoon dorp en wel een met een uitgesproken Belgisch karakter. Louis Brounts 

beschreef in een klein boekje, Schetsen uit het Vluchtoord Uden, allerlei aspecten van het kamp-

leven 

 



kerk hadden we op het voorplein een groot speel- en sportterrein. Rechts van de kerk was een 

grote feestzaal. 

 

Aan de rechterzijde van de middenweg hadden we de grote keuken (modern voor die tijd), een 

zeer ruime eetzaal en een ontspanningszaal. Naar de achterzijde van het kamp toe was er de 

wasserij en strijkerij, een naaiatelier waar vrouwen die wilden konden werken. Moeder heeft er 

ook gewerkt. Ze werden betaald met punten waarmee ze ondergoed konden kopen en andere 

nuttige dingen. Er was ook een fotosalon en helemaal achteraan een atelier voor de mannen. 

 

 

 

Door te werken in een van de vele ateliers konden de bewoners punten verdienen waarvoor ze 

in de puntenwinkel van alles konden kopen (foto Uden Archief). 

 

Aan de overzijde van het kamp, dus links van de baan Uden-Zeeland bevonden zich de jongens- 

en meisjesschool met een knip- en borduurkamer. Daar heb ik gewerkt, maar zonder punten 

hoor, want dat behoorde aan de school. Er was het huis van de schoolbestuurder, het consulatie 

kabinet van de dokter, het ziekenhuis met de kraamafdeling. De eerste maanden van ons verblijf 

in het kamp was daar ook het villapark nog in opbouw. 

 

Van zodra we in het kamp waren schreven we naar vader. Deze kreeg door bemiddeling van de 

Belgische ambassade of de consul toelating om van Frankrijk over Engeland over te komen 

naar Nederland. Ik meen dat hij toekwam in april 1915. Vader vertelde ons op zijn beurt zijn 

wedervaren. Hij burgerde zich zo goed mogelijk in en ging aan het werk in het atelier. 

 

Enkele weken na de aankomst van vader werd aan de jonge mannen die in Nederland verbleven 

de raad gegeven zich als vrijwilliger aan te geven bij het leger. Men maakte hen bang dat ze na 

de oorlog bij hun terugkeer in het vaderland mogelijks als verrader zouden kunnen aanzien 



worden met al de gevolgen van dien. Dus onze Frans gaf zich als vrijwilliger aan. Met andere 

jonge mannen werden zij over Engeland naar Frankrijk overgebracht voor hun opleiding voor 

legerdienst. Dat was in Creil bij Dieppe. Men zei och! Voordat uw opleiding ten einde is, is de 

oorlog gedaan. Maar dat was lelijk mis. 

 

Aan de mannen die in ’t kamp werkten was beloofd dat ze een huisje zouden krijgen in ’t vil-

lapark in de mate dat deze opgebouwd werden. Zij waren wit geschilderd, hadden een zitplaats 

en één of twee slaapkamers met elk twee bedden en een tussenschot al naar gelang het aantal 

personen van het gezin. Alle huisje hadden rondom een hofje dat door de bewoner om ter mooist 

onderhouden werd, met bloemen, plantjes en ook versierselen om af te boren. Vader heeft ook 

na enige maanden zo’n huisje gekregen. Ik woonde er graag. 

 

In de zomer gingen we ’s zondags dikwijls wandelen in het bos achter het villapark. Het was 

plezant totsen16 te rapen die we gebruikten om onze kachel mee aan te maken. Soms gingen we 

ook braambessen plukken achter het kamp, grote, dikke, malse bessen die door de boeren uit 

de omgeving niet geplukt werden. Ze kenden dat niet. Wat doen jullie daarmee? Wel dat zijn 

bessen om lekker jam te maken ofwel om ze te pletteren en met suiker bij de boterham te eten. 

Oh!Oh! ja, we zullen dat ook eens nadoen. 

 

In het kamp was er een zangmeester, mijnheer Van Hoeck van Brugge en een turnmeester, 

mijnheer van Utterbeeck van Mechelen. In de zomer werden er turnfeestjes ingericht voor jon-

gens en meisjes in het sportcentrum. Allen in ’t wit gekleed. De oefeningen waren mooi. In de 

winter waren het zang en liederavonden, baaroefeningen en piramiden voor de grotere jongens. 

 

Maar vooral waren er twee kunstavonden die in mijn geheugen zijn blijven hangen. Vooreerst 

een kerstfeest met sprekende mysteriebeelden die ik precies nog zie, zeer fijn uitgebeeld. Maar 

vooral het Gloria in Excelcis is bijgebleven. Het is of ik die uitvoering nog hoor. Wat moeten 

de jongens wel gerepeteerd hebben om dit kunststuk zo feilloos weer te geven. De lichteffecten 

waren betoverend. 

 

Het sprookje Repelsteeltje kwam een andere keer aan de beurt. Wat mooie schermen en tonelen 

van de molenaarsdochter en zijn dochter, een gelagkamer met de molenaar als opschepper, met 

het koninklijk kasteel, de koningin en haar hofdames en de prins in prachtige kostumering. Met 

het bos en haar kaboutertjes en Repelsteeltje aan het hoofd. Wat een prachtige zang en mooie 

muziek. Iedereen genoot ervan. 

 

In de loop van het jaar 1916 werden de mannen van de staat die in Engeland en Holland ver-

bleven opgeroepen om in Frankrijk te gaan werken, namelijk in Oissel nabij Rouen waar op 

korte tijd een heel arsenaal uit de grond wordt gestampt.17 Dus ging vader, evenals veel andere 

 
16 Dennenappels  
17 Hun neef Hendrik Jozef Van haecht (zie gezin 5) was ook in Oissel te werk gesteld 



mannen opnieuw van ons weg. De families kregen voorlopig geen toestemming om hen te ver-

gezellen, later zouden ze mogen achterna komen. Moeder was toen in verwachting. 

 

Ik heb iets vergeten te melden. Ik weet niet meer op welke wijze we vernomen hadden dat de 

familie Van haecht-Wellens18 zich in Heemstede bevond dicht bij Haarlem. Ze waren bij zus-

ters gelogeerd. Moeder en vader zijn er eens in de loop van 1915 voor twee dagen naar toe 

geweest. Op dit ogenblik waren tante en de jongens terug naar huis. Liza, Louise, Maria en Peet 

Mizefke19 (grootmoeder Wellens) waren nog daar. Later zijn ze ook naar België teruggekeerd. 

Grootmoeder is er in 1916 overleden. (Dat ze in Heemstede het goed hadden bewijst de foto 

die vader en moeder meekregen). 

 

Toen vader vertrok wisten we niet hoe lang we weer zouden gescheiden zijn. Onze Albert20 

werd geboren op 30 oktober 1916. Het was toen gewoonte geworden bijna alle jongens Albert 

te noemen. Ik had moeten meter zijn, maar ik was in die tijd zo verlegen dat ik het niet dierf 

doen uit vrees mij te vergissen bij de gebeden. Dat was zeer dom van mijnentwege vooral omdat 

Louise Denen die mij verving niet godsdienstig was. Overigens toch wel een goed mens; ze 

woonde nevens ons in het villapark en we waren er erg mee bevriend. Al heb ik toen misdaan, 

toch heb ik in mijn hart altijd willen meter zijn van Albert. 

 

Albertreke was denkelijk 4 of 5 maanden oud toen hij eczeem kreeg in zijn aangezichtje. Dat 

het fel jeukte zagen we aan de manier waarop hij zijn aangezichtje heen en weer wreef op zijn 

dekentjes en met zijn handjes krapte. Dan moesten we van de dokter kartons aan zijn armpjes 

doen opdat het kind zijn gezichtje niet zou kunnen stuk krabben. Dat was eng om aan te zien 

en toch huilde de kleine niet. We moesten het kind ook stijfselbadjes geven en inzalven tegen 

het jeuksel. We moesten ook botermelk geven in plaats van gewone melk. Gelukkig heeft het 

niet lang geduurd te vergelijken met gevallen die ik later als bezoekster van het Nationaal Werk 

van Kinderwelzijn heb gekend. 

 

Albertreke had zeer kleine kijkers en scheen heel verstandig voor zijn ouderdom. Ik zie hem 

nog zijn kopje oprichten als het uur naderde voor zijn fles om te zien of we er nog niet mee 

afkwamen. Was dat niet het geval dan begon hij te wenen om een poosje daarna weer zijn kopje 

op te richten en zo voort tot hij zag dat we de fles klaarmaakten; dan was het kind tevreden. 

Gretig nam de kleine de fles met beide handen vast en hief ze omhoog naar gelang de inhoud 

verminderde. Eens de fles leeg kon het kind er niets meer mee aanvangen en wierp de fles weg, 

gelukkig meestal in zijn bedje. Soms ook wel eens op de grond als we het niet tijdig gezien 

hadden. Ik heb dat altijd zeer merkwaardig gevonden; ik heb dat later nooit meer bij zulk een 

jong kind gezien. 

 

 
18 Gezin 5 
19 Maria Josepha Van der Auwera, gehuwd met Brixius Wellens (zie gezin 3) 
20 Albert werd later abt van de abdij van Westmalle, maar beleeft vanaf zijn geboorte de meest 

onwaarschijnlijke gebeurtenissen als baby.  



Intussen hadden de mannen in Oissel toelating gekregen om naar een woning voor hun gezin 

uit te zien. Omdat Albertreke nog zo klein was moesten we onze overreis nog wat uitstellen. 

Vader heeft dan aan ons Marie die in Engeland verbleef gevraagd of ze hem wilde voorthelpen; 

dat heeft ze dan ook gedaan.  

 

In de zomer van 1917 konden we de reis riskeren. Toch was het een hele onderneming met zulk 

een jong kind van 8 of 9 maanden oud. Het ging er zo maar niet om in trein of boot te stappen 

en op bestemming te komen. Nee, de reis bracht heel wat formaliteiten mee die we zelf niet 

moesten oplossen maar wel een geweldige vertraging meebrachten. Het eerste gedeelte tot Rot-

terdam ging goed. We namen eten mee voor onderweg, dat was oké. Daar was het Leger des 

Heils dat zich om ons en het kind ontfermden; dat was niet in dezelfde zaal waar we vroeger 

geweest waren. Het zou enkele dagen duren vooraleer we verder mochten. Moeder kocht in de 

stad een charette om Albertreke niet altijd te moeten dragen. We waren met nog een hele hoop 

mensen die van meerdere plaatsen uit Nederland kwamen om de overtocht mee te maken. Na 

vier dagen denk ik werden we naar het loodswezen van de haven gebracht waar we weer enkele 

dagen vertoefden. Albertreke kon wat mee-eten, soep patatjes, groenten, fruit. Melk konden we 

wel krijgen. Op een donderdag morgen mochten we aan boord van het schip dat ons zou over-

brengen. Er werd getoet en geblazen en we waren weg van de kade. Maar… een honderdtal 

meters verder was het halte. Het duurde tot de zondag morgend voordat de kapitein toelating 

kreeg de haven te verlaten om koers te zetten naar Engeland. Het was een mistige dag van ’s 

morgens tot ’s avonds en maar toeteren, toeteren en blazen. Tot hiertoe had moeder wel het 

hoogstnodige voor Albertreke kunnen krijgen. Het werd erger als we voet aan wal zetten in 

Folkestone en vandaar de nachttrein moesten nemen naar Londen. Koekjes kon het kind wel 

eten maar aan melk geraken dat was een ander paar mouwen. Ik meen dat er toch iemand zich 

over de kleine ontfermd heeft in een tussenstation. 

 

In Londen werden we naar de Earl’s Court21 gebracht, een zogenaamd doorgangskamp. Wel 

waren er Belgen die er bestendig bleven.  Voor ons heeft het een geloop en gepraat geweest om 

 
21  De Local Government Board van Londen had de organisatie van de grote depots voor Belgi-

sche vluchtelingen in de Earl's Court Exhibition Buildings in handen gegeven van de Metropo-

litan Asylums Board. De Raad en zijn Medische Superintendenten en Matrons waren gewend 

om met grote aantallen om te gaan, en er zijn eersteklas organisatoren nodig om discipline en 

orde (die beide nodig zijn voor een soepele werking en comfort) te introduceren bij een hetero-

gene menigte, vooral wanneer het is samengesteld van buitenlanders die geen woord Engels 

verstaan en die na de schrijnende ervaringen van de afgelopen weken in min of meer versufte 

toestand hun toevlucht hebben gezocht in dit land. Er verbleven duizenden vluchtelingen. Het 

baden werd gedaan in openbare baden in de buurt, en de validen voedden zich in een enorme 

eetzaal met rijen en rijen tafels. Er was een charmant ziekenhuis ingericht in de Garden Club. 

Dichtbij waren de vertrekken van de Matrons en verpleegsters, die in hun vrije tijd werden 

bijgestaan door vele bereidwillige helpers van de ziekenhuizen van de Raad. De mannen sliepen 

in het grote amfitheater. Rij op rij, rij op rij, zag je de matrassen en dekens, die in ieder geval 

zorgden voor warme en comfortabele bedden voor de nacht, totdat er een meer permanent on-

derkomen voor deze arme mensen kon worden gevonden. Soortgelijke accommodatie was 

voorzien voor de vrouwen en kinderen in de grote zalen 

 
 
 



het nodige voor het kind te krijgen zoals papjes. Alles ging daar met de bon, het eten was er 

niet goed. Eindelijk kwam het toch in orde, koekjes kochten we wel en fruit ook. 

 

Gedurende de weken dat we in Earl’s Court moesten verblijven vooraleer er toelating kwam 

voor het volgende gedeelte van de reis, mochten we in de stad wandelen, naar de markt gaan, 

ons begeven naar de familie Marchesi (Baron en Barones) waar ons Marie in dienst is geweest 

nadat ze de juffrouwen Van Meerbeeck verlaten had; deze waren in een klooster opgenomen 

en konden ons Marie niet meer gebruiken. Bij de familie Marchesi werden we goed ontvangen; 

het waren vooral de dienstboden die vriendelijk en gewillig waren. Ons Marie heeft daar een 

vriendin leren kennen voor gans haar leven, Josephine Schonken later gehuwd met François 

Van Eechoud. We hebben ook de juffrouwen Van Meerbeeck bezocht. We moesten ons ook 

naar de Ambassade of het consulaat begeven. 

 

Wat ons opviel in Londen was de grote drukte van het verkeer vooral aan Hyde Park Cross. 

Vooral de dubbele bussen hadden onze aandacht. Wat is het verkeer dan nu in Londen? 

 

Eindelijk na weken geduldig of liever ongeduldig wachten kwam de dag dat we weer de trein 

werden ingestopt van Londen naar Southampton om vandaar met de nachtboot naar Le Havre 

over te steken. Het was een pikdonkere nacht en geweldig koud. Onze André en ik moesten aan 

dek blijven; we kropen goed ingepakt achter balen en kisten om ons een beetje te beschermen 

tegen de snijdende wind. Aan dek waren veel soldaten die hun verblijf in Engeland hadden 

doorgebracht en nu terug naar het front moesten. Uit medelijden met het kind had moeder een 

plaatsje gekregen op de trap naar het ruim. Daar kwam de warmte hen tegen. Maar Albertreke 

huilde van de honger. Voor zoveel we begrepen van de Engelse matrozen was er geen melk aan 

boord. Omdat het kind bleef huilen werd aan moeder tenslotte een doos condentie melk gegeven. 

Goed, maar hoe die doos opengemaakt? Dat deed dan toch een andere matroos; toen kon met 

kokend water een fles worden klaargemaakt. Of de kleine gulzig gedronken heeft! 

 

Intussen was het aan boord weer een fluiten en toeteren van belang. ’t Was immers pikdonker 

en er mocht geen licht gemaakt worden. Het gevaar was ook niet denkbeeldig op een mijn te 

varen. Goddank! Het verliep goed, maar wat waren we blij ’s morgens vroeg in Le Havre aan 

te komen, want onderzeeërs doken soms op om boten te kelderen. 

 

Maar hoe komt het dat Le Havre nog vrij was. Gezien de opmars van de Duitsers in 1914 had 

West-Frankrijk geheel kunnen bezet zijn. Wel omdat de westhoek van België bij het aftrekken 

van de laatste Belgische troepen over de IJzer, en voor de vijand dat gebied innam, de sluisdeu-

ren van de IJzer geopend werden en heel de vlakte overstroomde. Zo werd de pas afgesloten 

voor de Duitse troepen. Ze bleven ervoor staan tot het einde van de oorlog. In de richting van 

de Vogezen was het de vlakte van het Marnegebied dat hun tot staan heeft gebracht. Zo is 

midden en West-Frankrijk vrij gebleven van bezetting. IJzervlakte en Marnegebied zijn be-

roemde namen gebleven in het oorlogsgebeuren van 1914-1918. Engeland hebben de Duitsers 

niet kunnen aanvallen, maar dat alles heeft toch niet belet dat het een wereldoorlog is geworden. 



In Le Havre konden we ons weer van het nodige voorzien voor onze laatste etappe; ook konden 

we onze voorraad weer aanspreken die we uit Engeland hadden meegebracht maar waar we op 

de boot niet aankonden. Ik denk dat het een goederentrein was met een paar passagierswagens 

waar men ons instopte. Het duurde een ganse dag voordat we in Rouen toekwamen; de trein 

reed langzaam en er waren gedurig stopmomenten; telkens werden we dooreen geschut. Eens 

voorbij Rouen hadden we gelukkig spoedig Oissel in ’t zicht. Vader en al de andere mannen 

wiens familie die dag verwacht werden stonden op het perron te wachten. Vanuit Oissel moes-

ten we nog een stapje verder met een speciaal treintje waarmee de mannen die in Elbeuf woon-

den de navette deden. Aan het station van Elbeuf was het ons Marie dat ons opwachtte en naar 

het appartement bracht dat vader gehuurd had in de rue de la République. Natuurlijk was het 

een blij weerzien geworden en vooral bewondering voor Albertreke die ze voor ’t eerst zagen. 

Dien avond moesten we natuurlijk veel vertellen, maar eerst toch zo gauw mogelijk de inwen-

dige mens versterkt. Ik herinner me nog dat het eten smaakte als marsepein en Albertreke die 

op de lange reis van zes weken meermaals honger leed had van nu af alles wat hij hebben moest. 

 

Korte tijd nadien kwam onze Frans in congé. Wat geluk nu een thuis te vinden waar hij enkele 

dagen kon doorbrengen. ’t Was weer late avond geworden, zelfs voornacht. We wisten geen 

juiste dag noch uur van zijn aankomst. Geen verlichting in de straten; dat mocht niet in de 

oorlog; dus kon onze Frans geen huisnummer zien. Waar moest hij gaan aanbellen? Hij zou dan 

maar op en neer wandelen. Ons Marie had al een paar keren een zware soldatenstap gehoord. 

Ze luisterde scherp toe en toen zij de stappen weer hoorde nader komen trok ze het venster open 

en vroeg, zijt gij het Frans? Ja antwoordde hij, en zo kwam hij ook weer terecht. 

 

Hoe we het geschikt hebben die dagen en ook tevoren reeds om allen slaapgelegenheid te be-

zorgen dat weet ik niet meer; het appartement was eigenlijk te klein temeer daar vader en ons 

Marie nog een onderwijzer als logeergast hadden aangenomen. Ik denk dat die op een mansar-

dekamer sliep. Er werd in ieder geval uitgekeken naar een andere woonst, de onderwijzer keek 

ook uit naar een ander logement. We vonden een benedenhuisje op een binnenkoer. Veel ruimte 

was hier ook niet. We moesten het stellen met een keuken, zitplaats en één slaapkamer. Daarin 

stonden twee bedden dicht bij mekaar. Onze André sliep op een matras op een grote platte 

koffer. Albertreke had een bak als wieg of liever een bedje. Armoe en eenvoud troef in de oorlog 

maar toch was het goed en we waren gelukkig. 

 

Het kind groeide flink op. Reeds vroeg begon het niet alleen te tateren maar ook te spreken. In 

de stad was er een man die konijnenvellen opkocht. Als die door de straten liep riep hij “lapin 

peau-peau de lapin”. De kleine riep bijna zo hard als hij “ababau, ababau”. Of die man zin had 

in die kleine dreumes! Er was een meisje van 6-7 jaar, Suzanne. De achteruit van haar woonst 

kwam uit op dezelfde koer. Ik heb dat meisje niet weten naar school gaan maar ze speelde een 

ganse dag met Albertreke. Was er een vliegtuig dan zei hij Suzanne machine en haut laba, en 

Suzanne moest maar kijken en wij ook ten andere. Hij was erg opmerkzaam. Er was op die 

binnenkoer een plaats waar de bewoners hun was konden doen. Als moeder de was deed stond 

Albertreke erbij en keek goed na, wat en hoe ze deed, maar als madame Lacompte, de moeder 

van Suzanne de hare deed dan stond die kleine bengel er kritisch bij. Non madame, pas comme 

ça, mama fait comme ça en hij wees hoe moeder deed. Madame Lacompte zei dan, oui mon 

petit, oui. Een gepensioneerde militair die in de omtrek woonde nam hem en Suzanne dikwijls 

mee naar de Champs des Foires daar dichtbij. Franse soldaten deden daar oefeningen. Dat 



nazien was iets speciaals voor de kleine. Op de koer deed hij het na met het meisje. En avant… 

marche, un, deux, un, deux… Of de geut flink marcheerde en er deugd aan had! Een stok was 

zijn degen. 

 

Onze Jef kwam er in congé. Dat was dus de eerste keer dat we hem zagen sinds de oorlog. Jef 

sliep dan in de keuken op een afgetrokken matras. Voordien was onze Jef met verlof gegaan 

naar Engeland waar tante Pauline en nonkel Tsel versukkeld waren. Dat deden veel Belgische 

soldaten als ze over zee iemand van de familie of zelfs goede kennissen hadden. De familie De 

Weert was daar ook. Onze Jef heeft er kennis gemaakt met Josephine met wie hij na de oorlog 

getrouwd is.22 

 

Onze Jef en onze Frans zijn eens samen in congé geweest. Voor Albertreke waren dat hoogda-

gen.  

 

Ons Marie werkte in Elbeuf in een atelier waar ze uit strengen wol plotten23 moest maken. De 

wol was meestal van geen goede kwaliteit; de draden braken dan voortdurend. Mijn werk is 

sayet vermoren zei ons Marie. Ik werkte in een atelier waar soldatenhemden werden gemaakt. 

Later ben ik bij Marie gaan werken. 

 

Onze André heeft in Elbeuf zijn plechtige communie gedaan. Het feestvieren was maar pover-

kes, maar ik denk dat hij met vader eens mee naar Rouen mocht. Ik ben er ook eens met vader 

geweest. 

 

Het gebeurde dat wij bij de familie Holemans op bezoek gingen. Ze woonden in Oissel langs 

de Seine. ’t Was wel een fraaie wandeling. Ze kwamen ook eens bij ons. 

 

In de zomer deden we er ook soms grote wandelingen, hetzij naar Grand-Couronne of naar 

Petit-Couronne door de bossen. Ofwel naar St-Pierre een dorpje waar nog veel mensen woon-

den in lemen huizen zonder vloer. 

 

In de winter werd daar ook eens Repelsteeltje opgevoerd voor de Vlamingen. Er was een 

Vlaamse aalmoezenier die het zowat bij elkaar hield; 

 

Eindelijk liep de oorlog naar zijn einde toe. De wapenstilstand op 11 november 1918 bracht een 

dolle vreugde mee, maar ook veel verdriet omwille van de Spaanse griep die zeer veel slacht-

offers eiste. Goddank, wij hebben ze niet gehad. Wel onze Frans aan het front. Hij heeft ook 

 
22 Dat huwelijk had plaats te Mechelen op 24 november 1919 
23 Betekent in deze context, bollen wol 



eens een kogel door zijn hand gekregen juist neven zijn pink. Hij heeft er geen letsel aan over-

gehouden. 

 

Vanaf de wapenstilstand schoven de Belgische troepen naar ’t vaderland en verder en verder 

naar Duitsland toe. 

 

In ’t voorbijtrekken heeft onze Jef nog eens congé gekregen; hij ging naar huis toe en vond er 

peter heel alleen. Peet was onder de oorlog ziek geworden. Om haar te kunnen verzorgen bracht 

tante Trees die geen tweede keer gaan vluchten was, peter en peet naar ons huis omdat er in hun 

huis maar één slaapkamer was. Na de dood van Peet gingen tante en nonkel terug naar Hofstade. 

Peter kon toen nog betrekkelijk goed zijn plan trekken, toch was dit plan trekken sedert dien fel 

vermindert. Onze Jef bezorgde Peter voedsel en vooral een wit brood; daar kon peter niet van 

over. Natuurlijk vertelde onze Jef ook van ons dat we goed en gezond waren en van Albertreke 

die reeds meer dan twee jaar was. Vroeg of laat mocht Peter ons thuis verwachten. Dat vroeg 

of laat duurde echter nog een hele tijd. 

 

Eindelijk in april 1919 konden we Elbeuf verlaten. Langzaam vorderde de reis. In de frontstreek 

zagen we de verschrikkelijke verwoestingen van de oorlog. 

 

Peter was dolblij als hij ons eindelijk zag thuiskomen. Daardoor kon hij nu ook naar behoren 

verzorgd en gevoed worden. Albertreke werd de grote lieveling van Peter. Het kind was nu 2 

½ jaar geworden. 

 

De jongens hebben nog enkele maanden in Duitsland verbleven en werden dan gedemobiliseerd. 

Zij kwamen behouden naar huis terug. God zij dank. 

 

Peter is op 93jarige ouderdom overleden. 

 

 

 

Tot zover de verslaggeving van Aline 

 

 

 

 



Addendum 

 

Voorkant van de menukaart van de maaltijd aangeboden bij de abtswijding van Dom Eduardus 

op 13 november 1956 (eigen archief) 

 

 

Albert deed schitterende studies in het Sint-Romboutcollege te Mechelen waar hij in 1935 als 

primus perpetuum de retorica beëindigde. De familie woonde op de parochie Sint-Jozef Coloma. 

Op 9 oktober1935 werd hij opgenomen als frater in de abdij van Westmalle met naam Dom 

Eduardus. Hij werd priester gewijd op 2 mei 1943. Hij werd o.m. professor in de theologie en 

fungeerde sedert 1945 als sub-prior. Op 13 november 1956 werd hij in aanwezigheid van Kar-

dinaal Van Roey aangesteld als zevende abt van de trappistenabdij te Westmalle. Als abt stond 



hij aan het hoofd van een abdij met 86 monniken. Tijdens de aanstelling was zijn 88-jarige 

moeder aanwezig. Zijn spreuk was in simplicitate cordis wat in eenvoud van hart betekende. 

Hij was abt tot 1967. Hij overleed te Westmalle op 17 mei 2013. 
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